
NIEUWJAARSTOESPRAAK VAN WAARNEMEND BURGEMEESTER MEVROUW DE PATER-

VAN DER MEER, UITGESPROKEN OP 3 JANUARI 2011 IN DE KAZERNE IN MUIDEN. 

 

Goedenavond, 

 

Van harte welkom in onze mooie Kazerne en van harte welkom in 2011! 

 

De eerste dagen van het nieuwe jaar zijn altijd bijzonder. We hebben het oude jaar achter 

ons gelaten en maken ons op voor een heel nieuw jaar. Nieuwe kansen, nieuwe uitdagingen, 

een nieuw begin. Vanavond is in dat opzicht extra bijzonder. We beginnen niet alleen samen 

aan een nieuw jaar, we beginnen ook met een nieuwe gemeenteraad. 

 

U hebt op 24 november uw stem laten gelden en een nieuwe gemeenteraad gekozen. 

Vanavond is die nieuwe raad geïnstalleerd en van start gegaan. Ik wens de leden van de 

raad veel wijsheid, inspiratie en compassie in het uitvoeren van hun taak. 

 

Terugkijkend naar 2010 heeft ieder zo zijn eigen ontroerende momenten, hoogtepunten en 

mijlpalen. Er zijn kinderen geboren en er is getrouwd. U hebt samen feest gevierd, samen 

gelachen en genoten. Maar ook op de moeilijke momenten, in tijden van ziekte en afscheid 

nemen, is het belangrijk dat onze naasten dicht bij ons staan. 

 

We denken er niet graag aan, maar als iemand die dichtbij ons staat komt te overlijden, is 

het fijn om samen met onze dierbaren afscheid te kunnen nemen. Daarom is één van mijn 

mijlpalen van 2010 de ondertekening van de erfpachtbijeenkomst voor twee mortuaria. 

Daardoor kunt u, als de tijd daar is, in alle rust in uw eigen Muiden of Muiderberg afscheid 

nemen van een overledene. 

 

Er zijn ook vele vrolijke momenten geweest, die u samen hebt doorgebracht. Onze 

gemeente kent een actief verenigingsleven en tal van evenementen die de inwoners van 

Muiden en Muiderberg samenbrengen. Het doet mij deugd dat naast de evenementen die al 

wat langer bestaan, ook steeds weer nieuwe festiviteiten op touw gezet worden. 

 

Ik denk bijvoorbeeld aan Klassiek aan de Sluis, dat het afgelopen jaar voor de vierde keer 

werd georganiseerd. Een gratis concert en dus voor iedereen toegankelijk. En ik denk aan 

Swing op de Brink, ook muzikaal, maar toch weer heel anders. 

Eén van de mooie kenmerken van onze gemeente is dat nieuwe evenementen als deze en 

oude historie zo goed naast elkaar kunnen bestaan. Beiden maken Muiden en Muiderberg 



door de eeuwen heen zo herkenbaar. Daarom is niet alleen goed om nieuwe evenementen 

toe te juichen, maar zeker zo belangrijk om ons verleden te koesteren. 

 

Een verleden, dat zichtbaar wordt door bijvoorbeeld het Muiderslot, de Kazerne, het 

Muizenfort, de Echomuur. De laatste drie worden nu gerestaureerd en we hopen in 2011 met 

subsidie van de provincie ook te kunnen starten met restauratie van de vestingwal. Daarmee 

blijft de historie in Muiden en Muiderberg zichtbaar, ook voor onze kinderen en hun kinderen. 

 

Hebt u er trouwens weleens bij stilgestaan dat het Muiderslot en andere historische plekken 

mede toegankelijk zijn door de inzet van vele vrijwilligers? En dat ook vele evenementen niet 

mogelijk zouden zijn zonder vrijwilligers en betrokken ondernemers? Zij zijn de mensen die 

hun tijd, energie en middelen beschikbaar stellen om u een mooie dag te bezorgen. Onze 

samenleving kan niet zonder deze mensen en ik wil hen dan ook hartelijk bedanken voor hun 

inzet. 

 

2010 was ook het ‘jaar van de fusie’. Of was het dat juist niet? Begin 2010 leek een 

samengaan met Weesp, Naarden en Bussum al bijna zeker. Toen werd het eind februari, 

viel het kabinet en werd de fusie uitgesteld. Gaat de fusie in 2011 meer gestalte krijgen? We 

weten het nog niet, het woord is nu aan de Tweede Kamer. Wat ik wel weet, is dat Muiden 

en Muiderberg ook in een nieuwe gemeente hun eigenheid zullen behouden en dat uw 

gemeentestuur zich zal blijven inzetten voor uw belangen. 

 

Natuurlijk wachten ons als gemeente en als gemeentebestuur ook zware opgaven, die 

vragen om zorgvuldig handelen. Het zou fantastisch zijn als we iedereen, elke inwoner van 

Muiden en Muiderberg, volledig tevreden zouden kunnen stellen. Maar dat is een utopie. Het 

vinden van oplossingen vraagt soms om het bewandelen van de gulden middenweg om zo 

samen de eindbestemming te kunnen bereiken. 

 

Voor mijzelf begon het Muidense jaar 2010 pas in september, bij mijn aantreden als 

waarnemend burgemeester. Ik kijk met plezier terug op mijn eerste maanden in deze mooie 

gemeente en kijk met genoegen uit naar de periode die voor ons ligt. 

 

Zoals ik al zei, Muiden is een gemeente met een lange geschiedenis en vele bijzondere 

evenementen. Daarbij denk ik ook direct aan de Hardzeildagen en de prachtige schepen van 

de Bruine Vloot. De Tjalken, de Botters en de Kwakken. De Klippers, de Vissermansaken, de 

Skutsjes en de Westlanders. 

 



Al sinds 1979 wordt met de Muider Hardzeildagen het vaarseizoen afgesloten. Boten en 

publiek komen van heinde en verre om de wedstrijden mee te beleven. De Bruine Vloot 

dankt haar naam aan de oorspronkelijke kleur van de zeilen. Die kleur ontstond in vroeger 

tijden door het bewerken van de zeilen met het geel-bruine ‘cachou’, een stof die zorgde dat 

de zeilen beter bestand waren tegen schimmels en bacteriën. Overigens wordt die stof ook 

gebruikt in drop, maar of dat van ons Hollandse dropeters nu betere zeilers maakt? 

 

Tijdens de Hardzeildagen zijn de schepen van de Bruine Vloot in alle pracht en praal te 

bewonderen. Op Blauwe Maandag blijven enkele schepen in Muiden om onderdak te bieden 

aan deelnemers van de sloepenrace Muiden-Pampus-Muiden die het weekeinde na de 

hardzeildagen plaats vindt. 

 

De opbrengsten van de Hardzeildagen gaan ieder jaar naar een goed doel. 

Het afgelopen jaar werden de Hardzeildagen voor de 32e keer georganiseerd. Een klein 

rekensommetje leert dat er sinds 1979 wel meer jaren zijn verstreken, maar soms gooien 

storm of mist roet in het eten en wordt een jaar overgeslagen. 

 

Mede dankzij de Hardzeildagen weten schippers en watersporters Muiden te waarderen. 

Zonder twijfel hebben de Hardzeildagen onze gemeente als watersportstad op de kaart 

gezet. Daarmee is de Stichting Muider Hardzeildagen dit jaar de terechte ontvanger van de 

Muider Roemer. Ik wil de heer Kleuver, bestuurslid van de Stichting, dan ook vragen om naar 

voren te komen om de Roemer in ontvangst te nemen. 

 

Mijnheer Kleuver, namens het gemeentebestuur dank ik de Stichting Muider Hardzeildagen 

voor haar inzet voor de Muidense watersport. Het organiseren is een omvangrijke klus, die u 

ieder jaar weer met evenveel enthousiasme oppakt. Met plezier overhandig ik u hierbij de 

Roemer en de bijbehorende oorkonde. 

 

[OVERHANDIGEN ROEMER, GELEGENHEID TOT DANKWOORD VAN DE HEER 

KLEUVER] 

 

Dames en heren, hiermee wil ik het officiële gedeelte van deze nieuwjaarsbijeenkomst graag 

afsluiten. Ik nodig u uit om nu samen de start van het nieuwe jaar te vieren, met een hapje, 

een drankje en muziek van De Jazzcentrale. Ik wens dat u elkaar niet alleen vanavond, maar 

ook de rest van het jaar, weet te vinden voor een goed gesprek, een lach en een traan. Ik 

wens u een voorspoedig, gezond en saamhorig 2011. 


